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volg ons via  

 

 

 

 

 

Kerkdiensten 

1 maart 2026  10.00 uur Sint-Martinuskerk, Halsteren. Voorganger: 

   Ds. H.J. Inkelaar, Oudenbosch.  

   Collecten: 1. KIA 2. Diaconie 3. Onderhoud kerken 

8 maart 2026  10.00 uur Kerk aan de Voorstraat, Nieuw-Vossemeer. 

   Voorganger: ds. Hans de Bie 

   Collecten: 1. KIA 2. Eredienst en Liturgie  

   3. Onderhoud kerken 

15 maart 2026 15.00 uur Sint-Martinuskerk, Halsteren. Voorganger: 

   Ds. Marina van der Zwaag m.m.v. mannenkoor Laudate 

   Collecten: 1. KIA 2. ZWO 3. Onderhoud kerken 

22 maart 2026 10.00 uur Kerk aan de Voorstraat, Nieuw-Vossemeer. 

   Voorganger: ds. Marina van der Zwaag 

   Collecten: 1. KIA 2. Pastoraat 3. Onderhoud kerken 

         

Bij de diensten 

15 maart 2026 Mannenkoor Laudate uit Heerhugowaard verleent medewerking aan deze 

   dienst.   

Alle diensten kunt u meekijken/beleven via www.pghnv.nl/live 

 

Agenda  (meer informatie in deze brief) 

5 maart 2025  12.00 uur Gebedsuur Youth for Christ  

7 maart 2026  Open Kerk met om12.00 uur gezamenlijke lunch. Sint-Martinuskerk 

10 maart 2026 Toerusting Pastoraat, 19.30 uur Sint-Martinuskerk 

15 maart 2026 Samenzangavond, Protestantse Kerk Ossendrecht. Aanvang 19.00 uur 

18 maart 2026 Inloopochtend Halsteren, 10.30 uur De Baak 

20 maart 2026 De Passie, Ontmoetingskerk Bergen op Zoom, 19.00 uur.  

Inhoudsopgave 
Blz. 1 Kerkdiensten, Agenda 

Blz. 2  Inspiratie, Van de 

Kerkenraad, Van de 

predikanten 

Blz. 3 Toerusting Pastoraat 

Blz. 4 Van de 

kerkrentmeesters, ZWO 

Blz. 5 Open Kerk 

Blz. 6  Youth for Christ, 

Inloopochtend, Voorbede, 

Vervoer, Vertrouwenspersoon, 

Wat we verder willen delen  

 

http://www.pghnv.nl/live
mailto:scriba@pghnv.nl
https://www.pghnv.nl
https://www.facebook.com/pghnv/
https://www.instagram.com/pknhnv
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25 maart 2026  Inloopochtend Nieuw-Vossemeer, Stellingmolen 10. Aanvang 10.30 uur. 

 

Inspiratie  

 

 

Via de post of via de mail:  

https://secure.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/ 

 

 

 

 

Van de Kerkenraad 

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 3 februari jl. de huidige 

liturgie Eredienst, Avondmaalsviering, en stilte moment voor de dienst, 

besproken. Er zijn kleine aanpassingen gedaan. 

Over de locatie van de Kerstnachtdienst is afgesproken deze in het 

vervolg in de Martinuskerk in Halsteren te houden. De Eredienst op 

kerstmorgen zal om toerbeurten in Nieuw-Vossemeer en Halsteren gehouden worden. 

Het Organigram van onze gemeente is vastgesteld en zal, als de lay-out is aangepast, op de 

website geplaats worden en in de kerken opgehangen. 

Het privacyreglement van de gemeente is door het CvK met kleine wijzigingen 

aangepast/vastgesteld en kan opgevraagd worden bij de voorzitter CvK de heer R. Ros. 

Vacature Scriba: 

Met ingang van 1 mei as gaat Desiree Withagen, medewerker scribaat stoppen. 

We zijn op zoek naar een gemeentelid die de taak van scriba op zich wil gaan nemen. 

We vragen de gemeente om voor 14 maart 2026 namen aan te reiken bij wnd. scriba Lia 

Roozendaal. Daarna zal de kerkenraad deze voorstellen bespreken. 

Namens de kerkenraad wensen wij u een goede 40-dagen tijd toe. 

Gezamenlijke kerkdiensten op de Brabantse Wal: 

Zondag 22 februari was de tweede gezamenlijke kerkdienst Brabantse Wal met alle predikanten 

samen, in het Witte kerkje te Steenbergen. Een kerk vol met gemeenteleden vanuit alle Brabantse 

Wal kerken. Een wens waar vele gemeenteleden naar uitkijken om op zondag in een volle kerk te 

zitten en te zingen. Met elkaar hebben wij dat gedaan. Chapeau! 

Het was een mooie dienst op de 1e zondag van de 40-dagen tijd. En de reacties waren lovend. 

Henk Moerenhout, voorzitter 

 

Van de predikant 

Vakantie 

Van vrijdag 27 februari t/m zondag 8 maart heb ik een week vakantie. Voor vervanging is gezorgd. 

Neem bij behoefte aan een predikant contact op met Plonie van Ooijen, 06-12911495.  

Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag. 

 

Van de regiopredikant 

De eerste drie 

Terwijl Brabant zindert van de laatste voorbereidingen voor Vastenavend, schrijf ik dit bericht om 

u bij te praten over mijn eerste drie maanden op de Brabantse Wal.  

Deze maanden stonden vooral in het teken van ‘kennismaken’. Kennismaken tijdens de eerste 

gezamenlijke kerkdienst en tijdens mijn bevestiging aan jullie mooie gemeentes. Kennismaken 

rondom de diensten, kennismaken in kerkenraden, kennismaken in brainstormsessies. En ken ik 

jullie nu? Welnee. Ik heb wél ontdekt dat er vier kerkelijke gemeentes zijn waar mooie en dierbare 
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dingen gebeuren, waar mensen zich met ziel en zaligheid aan hebben verbonden en waar heel 

veel mensen zijn van wie ik de gezichten inmiddels wel herken, en ook al wat verhalen weet, maar 

nog lang niet altijd namen en functies scherp heb. Maar dat komt vast goed, de komende tijd. In 

ieder geval heb ik me welkom gevoeld! 

Ik heb trouwens ook ontdekt dat u goed op de hoogte bent van mijn taak: de samenwerking 

verder verkennen en zoeken naar (nog meer) presentie van de kerken op de Brabantse Wal. Dat 

eerste is spannend voor sommige mensen. Het is goed om te weten dat ‘samenwerking’ iets 

anders is dan ‘met zijn allen naar 1 kerkgebouw’ gaan. Het is juist goed dat er verschillende 

vierplaatsen blijven, waar inspiratie wordt gedeeld. In ieder geval zolang dat praktisch en 

financieel haalbaar is. En dat laatste wordt wat lastiger. Daarom is het goed om nu alvast kritisch 

te kijken (of en) hoe het haalbaar blijft, met de mensen en de middelen die er zijn. Daarom blijf ik 

de komende tijd verschillende mensen en groepen bezoeken in de kerken. Om scherp te krijgen 

wat er goed gaat, zodat anderen daarvan kunnen leren. En om te kijken waar het moeilijk is, zodat 

anderen daar kunnen helpen.  

De komende maanden ga ik verder met deze kennismaking in de kerken, maar ook daar omheen. 

Wie zijn de grote en kleine spelers in de regio? Waar gebeuren dingen die ons raken en kunnen 

inspireren? Want ik weet zeker dat mensen en groepen in de samenleving heel blij kunnen worden 

van wat er in en om de kerken gebeurt. Maar dan moeten ze het wel ervaren. En ik geloof ook dat 

er overal op de Brabantse Wal dingen gebeuren die de mensen en groepen in de kerk energie 

kunnen geven en kunnen versterken. God woont niet alleen in de kerk. 

En uiteraard ga ik wandelen, want dat ‘hoort’ in deze omgeving. Ja, fietsen kan ook heel mooi hier, 

maar ik ben niet zo’n fietser. Bovendien kun je tijdens een wandeling je gedachten vrij laten lopen 

of eens even rustig met elkaar in gesprek. En genieten van de krokussen die alweer opkomen.  

Uiteraard blijf ik u graag ontmoeten de komende tijd, en zal ik af en toe wat nieuws met u delen 

via nieuwsbrieven en Rond de Kerken. Maar de echte beslissingen worden genomen door uw 

eigen kerkenraden. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente. En ik 

merk dat ze dat met veel verantwoordelijkheidsgevoel doen. En niet alleen zij. Veel mensen 

dragen de kerk. Dus ik zou toch heel dominee-achtig willen afsluiten: draag de mensen die zo hard 

werken voor de kerk op handen, door ze praktisch te helpen, en door voor ze te bidden. 

 

Toerusting Pastoraat 10 maart 19.30 uur 

In alle kerken zijn mensen actief als bezoekmedewerker, (pastoraal) ouderling of hoe je het ook 

wilt noemen. Mensen die namens de kerk andere mensen bezoeken en dan graag een goed 

gesprek voeren. Deze mensen zijn het cement van de gemeenschap. 

Speciaal voor hen is er deze toerustingsavond over pastoraat. Voor iedereen die iets met 

pastoraat doet dus. Uit elke kerk. 

Ds Marloes Meijer zal op interactieve wijze met u in gesprek gaan over drie thema’s: 

1. wat is pastoraat? Die vraag klinkt als een open deur, maar geef er maar eens antwoord op. 

2. wanneer is een gesprek ook een goed gesprek? Dat heeft alles te maken met je 

luistervaardigheden en -valkuilen. 

3. geloof in het pastoraat: moet je altijd bidden en bijbellezen? En durf je dat eigenlijk wel?  

We gaan in gesprek met elkaar, leren wat theorie en gaan hopelijk vol goede moed en met nieuwe 

(of opgefriste) kennis weer naar huis. 

We zijn welkom op 10 maart in de Sint-Martinuskerk in Halsteren om 19.30 uur. We houden pauze 

met koffie en thee en ronden om 21.30 uur af.  

Aanmelden mag rechtstreeks bij Marloes: m.meijer@protestantsekerk.nl, 06 36501973, maar het 

mag ook bij een van de andere dominees. Als vervoer een probleem is, geef het dan even aan, dan 

regelen we wat. 

 

 

mailto:m.meijer@protestantsekerk.nl


 

gemeentebrief 84 – 26 februari 2026                                                                                                                              Pagina 4 van 7 

Vooruitblik 

Na Pasen plannen we een toerustingsavond ‘spreken in het openbaar’. Er gaat al heel veel goed, 

bij ouderlingen, diakenen, lectoren en andere ‘openbare sprekers’. Maar soms is het lekker om 

weer even een update van je vaardigheden te krijgen. Hou de berichten in de gaten… 

Ds. Marloes Meijer 

 

Van de kerkrentmeesters 

Kerkbalans 

Tot nu toe heeft de actie kerkbalans een bedrag van ca. € 60.000,- aan toezeggingen voor dit jaar 

opgeleverd, waarvan inmiddels al ruim € 26.000,- is ontvangen. Daar zijn we natuurlijk heel blij 

mee, hartelijk dank! Van een aantal mensen hebben we nog geen bericht ontvangen. Wij hopen 

uiteraard dat zij alsnog bereid zijn een toezegging te doen, ook omdat een lidmaatschap van de 

kerk betekent dat wij voor elk lid een bijdrage aan de landelijke kerk moeten overmaken. Mocht u 

de brief of email gemist hebben of kwijtgeraakt zijn, of weet u niet hoe u uw toezegging of bijdrage 

kunt doen, dan kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters, dan kijken we samen 

hoe we dit kunnen oplossen. 

Namens de kerkrentmeesters,  

Rein Ros 

 

Van de ZWO 

Veertigdagen tijd  

 

 

 

 

Op 1 maart: Meebouwen aan een stabiele samenleving  

Vandaag is de collecte bestemd voor christelijke opleidingen 

in Libanon. De Haigazian University in Beiroet heeft zo’n 600 

studenten en biedt hun meer dan alleen academische 

kennis. Naast vakken als bedrijfskunde, economie en sociale 

wetenschappen krijgen zij ook geestelijke en psychologische 

begeleiding. Zo kunnen ze groeien in hun vakgebied, hun 

geloof en hun persoonlijke ontwikkeling.  

Wilbert van Saane en Mirjam Polak, beiden uitgezonden 

vanuit Nederland en ondersteund door Kerk in Actie, werken aan deze universiteit. Wilbert is 

studentenpastor en bijbeldocent en organiseert gesprekken, bijbelstudies en retraites. Mirjam is 

docent psychologie en biedt counseling aan studenten 

 

8 maart: Een betere toekomst voor meisjes in achterstandswijken in Cairo/Egypte 

Meisjes in kwetsbare wijken in Egypte groeien op in onveilige 

omstandigheden, zonder toekomstperspectief. Ze kunnen vaak 

niet naar school, krijgen te maken met kinderarbeid, huiselijk 

geweld en vroege huwelijken. Met het You are Beautiful-project 

ondersteunt Kerk in Actie meisjes in Caïro en omgeving. 

Ze krijgen onderwijs, medische zorg en bescherming, terwijl 

hun ouders leren over de rechten en mogelijkheden van hun 

dochters. Zo krijgen meisjes de kans om hun zelfvertrouwen te 

versterken en hun toekomst te veranderen.  

Wat betekent dit project voor Yasmin?  
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Toen Yasmin in groep 6 zat, vond haar vader dat ze lang genoeg had geleerd. Hij besloot dat 

school voorbij was. Maar Yasmin droomde van verder studeren. Het You are Beautiful-team sprak 

met hem, waardoor Yasmin nu op de middelbare school zit. “Eerst voelde ik me onzeker en 

onbegrepen. Ik huilde veel en kon thuis mijn verhaal niet kwijt. Maar bij het project geloven ze in 

mij. Ze gaven me bijles én mijn zelfvertrouwen terug. Stap voor stap gaat het beter. Laatst zei ik 

tegen mijn leraar: ‘Zonder jullie was ik nergens. Jullie zijn de reden dat ik nu met vertrouwen naar 

school ga.’” 

 

15 maart: Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië 

Projecten in Moldavië blijven ook in de 40 dagen tijd onze aandacht vragen. 

Door werkloosheid en armoede in Moldavië werkt een deel van 

de beroepsbevolking in het buitenland. Ouderen en kinderen 

blijven alleen achter. In de twee dagcentra van de christelijke 

organisatie Bethania krijgen kinderen een gezonde maaltijd en 

huiswerkbegeleiding en ouderen ontvangen zorg thuis. 

Ouderen en jongeren in Moldavië hebben het moeilijk. 

Ouderen hebben geen sociaal vangnet en kunnen van hun 

kleine pensioen nauwelijks rondkomen. Kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. 

Daardoor gaan ze niet regelmatig naar school lopen een groot risico slachtoffer te worden van 

geweld en mensenhandel.  

Bethania, een christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, vangt deze kwetsbare kinderen na 

schooltijd op in twee opvangcentra. Ze krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen 

krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor 

gezamenlijke activiteiten en een warme douche. 

 

22 maart: Meer voedsel en inkomen voor boerengezinnen in Burkina Faso 

In Burkina Faso leeft 90 procent van de bevolking van 

landbouw. Door onvoorspelbare regenval en droogte 

mislukken oogsten en is er regelmatig te weinig te eten. 

 

Boeren en boerinnen leren droogtebestendige gewassen te 

verbouwen en zorgvuldig omgaan met de vruchtbaarheid van 

de bodem. Ze maken eigen compost en beperken 

bestrijdingsmiddelen. Dat verbetert hun oogst en zorgt voor 

meer gezonde voeding. Via spaar- en kredietgroepen krijgen met name vrouwen de kans om 

kleine bedrijfjes te starten, waardoor hun inkomsten toenemen en hun positie versterkt wordt. 

Namens de ZWO commissie, 

Bas den Hollander 

  
 Open Kerk 

 

Zaterdag 7 maart 2026 

Van 10.30 – 13.00 uur 

Sint-Martinuskerk, Dorpsstraat 20, Halsteren 

 

Deze Open Kerk valt in de 40dagentijd, de voorbereidingstijd van vasten en bezinning voor Pasen. 

Het thema van de 40dagentijd is Kijk! Door Jezus’ ogen’. 

Op deze zaterdag is de kerk weer voor iedereen open vanaf 10.30 uur.  

In deze vastentijd organiseren wij om 12.00 uur een sobere lunch van (lekkere) soep met brood. 

Hiervoor nodigen wij u van harte uit. Iedereen mag aanschuiven. Aan de lunch zijn geen kosten 
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verbonden, maar wel vragen wij uw aandacht voor het werk van Kerk in Actie en speciaal voor 

meisjes in achterstandswijken in Egypte. Tijdens de maaltijd wordt hierover verteld. Aanmelden is 

niet nodig. Er is genoeg voor iedereen! 

Van harte welkom. 

 

Youth for Christ 

 

Wij zijn op zoek naar nieuwe donateurs (zie ook onze nieuwsbrief) 

Als u een jaar lang ons werk steunt met 10 euro per maand, ontvangt u 

een originele Youth for Christ dopper.  

Wilt u ons werk steunen met een maandelijkse gift van €10,-- per maand of kent 

u iemand die ons werk financieel wil ondersteunen, stuur dan een mailtje naar 

info.brabantsewal@yfc.nl  

 

Inloopochtend         

Halsteren 

Elke 3e woensdag van de maand is er inloopochtend in De Baak dus op 18 maart 

2026. U bent van harte welkom voor een gesprekje, kopje koffie of thee. Van 

10.00 uur tot 11.30 uur.      

Nieuw-Vossemeer 

Op 25 maart 2026 is er een inloopochtend bij Sjaak en Gerda Keijzer, 

Stellingmolen 10, Nieuw-Vossemeer. Aanvang 10.30 uur.  

 

Bus- en/of taxivervoer 

Wilt u graag een kerkdienst bezoeken, maar is het voor u moeilijk, dan zijn er gemeenteleden 

beschikbaar om u op te halen en thuis te brengen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Gerrit 

Hardeman, tel. 0164-683948 of 06 15400753. Hij brengt u in contact met gemeenteleden die 

hiervoor paraat staan. 

 

Voorbede 

U kunt uw verzoek om voorbeden doorgeven aan ds. M. van der Zwaag-de Haan. Graag voor 

zaterdag 18.00 uur. U kunt haar bereiken via tel.nr 06 23697249 of via e-mail: 

m.zwaaghaan@hetnet.nl. Wanneer u geen gehoor krijgt en niet teruggebeld wordt, of geen reactie 

krijgt op uw mail, kunt u Plonie van Ooijen benaderen: 06 12911495, plonievanooijen@msn.com. 

 

Vertrouwenspersonen 

Meta van Geest metavangeest@home.nl 

 

 

Wat we verder nog willen delen 

5 maart 2026  Youth for Christ organiseert een gebedsuur op donderdag om 12.00 uur, 

   Lombardenstraat 2, Bergen op Zoom.  

15 maart 2026  Samenzangavond om 19.00 uur in de Protestantse Kerk te Ossendrecht, met 

   maaltijd vooraf. Meer informatie www.pghnv.nl/agenda 

20 maart 2026 De Bergse Passie. Start in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom om 19.00 

   uur. Met medewerking van Corina Overgaauw en pianist Toine Jimkes. Vanaf 

   hier wordt het liggende kruis opgelicht en gedragen door jonge mensen  

   door het centrum van de stad naar de St. Gertrudiskerk op de markt, waar 

   Harmonie Kolping’s zonen de stoet opwacht en de symfonie van Jesus Christ 

   Superstar speelt. Onderweg wordt stil gestaan bij pleisterplaatsen.  

mailto:info.brabantsewal@yfc.nl
mailto:m.zwaaghaan@hetnet.nl
mailto:plonievanooijen@msn.com
mailto:metavangeest@home.nl
http://www.pghnv.nl/agenda
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   We hopen dat jij/U bij de Bergse Passie aanwezig wil zijn, mediterend bij die 

   bijzondere muziek en zang uit Jesus Christ Superstar. Wellicht dat jouw  

   persoonlijke te dragen kruis iets lichter wordt of dat het kruis van een  

   ander net een beetje lichter wordt.  Meer info: www.pghnv.nl  

   En als er jonge mensen (bij voorkeur onder de 30, maar ouder mag  

   ook), die langer zijn dan 150cm. mee willen dragen met het kruis, dan  

   kan dit. Dan gewoon naar de Ontmoetingskerk komen voor 18.30 uur.  

22 april 2026  Theater De Maagd, Bergen op Zoom. Na het succes van In Gods naam met 

   Bas Ragas komt er een nieuwe muzikale voorstelling. In Lieve Hemel duikt 

   presentator en zanger Joris Linssen in het eeuwenoude Bijbelverhaal van 

   Ruth op zoek naar inspiratie voor het leven nu. Een ontroerende en  

   eigentijdse zoektocht naar hoop en verbondenheid in een wereld die  

   razendsnel verandert en waar mensen elkaar soms uit het oog   

   verliezen. Kaartjes kunt u bestellen via https://shop.podiumtickets.nl/  

http://www.pghnv.nl/

